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Van het 1000 jarig Koninkrijk op aarde 
Deel 3 

 
- Israël, het licht der wereld 

-Israël, die de heidenen de wet gaat leren 
- Heidenen die in geestelijke duisternis zijn zullen Israël zegenen en 

dienen. 
 

 
 

In de vorige studie hebben we het gehad over wie er in het Koninkrijk 

gaan, dus over de tijd die na ons komt, als wij bij de Heere zijn, het 
lichaam van Christus. We zijn nu inmiddels zover dat we middenin het 

Koninkrijk zijn beland, en dan spreken we dus over het Koninkrijk van God 
op aarde. Niet het hemels Koninkrijk waar wij heengaan, maar waar het 

volk Israël in zal gaan, wat hun beloofd is, en waar de Joden, de 
orthodoxe Joden nog steeds op wachten, dat die Messias gaat komen. En 

die gaat komen, maar eerst komt de valse Messias. 
 

Daarvóór is Hij al een keer geweest, want nu is Hij het Hoofd van het 
lichaam van Christus, van ons. Maar straks na de antichrist zal het ware 

Koninkrijk er zijn waar gerechtigheid woont, en Hij zal gaan regeren in 
Jeruzalem. 

We hebben gezien dat de kleine kudde het Koninkrijk ingaat, Israël is 
gezuiverd, het ware gelovige overblijfsel wat de Messias heeft 

aangenomen, en niet de antichrist heeft geaccepteerd als de zogenaamde 

messias. Maar er gaan ook heidenen het Koninkrijk in, dat lezen we in 
Mattheus 25. 

 
In de grote verdrukking moet je het merkteken hebben, anders kun je 

niet kopen of verkopen. Dus economisch wordt je helemaal buitengesloten, 
en ben je volledig afhankelijk van je broeders en zusters, en van 

eventuele heidenen die je willen helpen. Zo was het in de oorlog hier ook, 
dat Joden geholpen werden door Nederlanders, maar ook niet door 

iedereen. Zo zal het dan ook zijn. 
 



www.GenadeBijbel.nl 
 

Van het 1000 jarig Koninkrijk op aarde Deel 3  Pagina 2 
- Israël, het licht der wereld; -Israël, die de heidenen de wet gaat leren; - Heidenen die in geestelijke 
duisternis zijn zullen Israël zegenen en dienen. 

 
 
 

Mat.25:31-32 

31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al 
de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner 

heerlijkheid. 
32 En vóór Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van 

elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 
 

We gaan niet het hele gedeelte lezen, maar een gedeelte gaat het 
Koninkrijk in, en een gedeelte gaat er niet in. 

Wie gaan er in? Dat lezen we in vers 34 en 35: 
 

Mat.25:34-36 

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn: 
Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, hetwelk u 

bereid is van de grondlegging der wereld. 
35 Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben 

dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een 
vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. 

36 Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt 
Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. 

 
Allemaal gevolgen van gelovigen, van gelovige Joden, de kleine kudde, die 

vervolgd worden vanwege het getuigenis van Christus. Ze hebben geen 
kleding, ze hebben geen eten, ze worden vervolgd, ze worden gevangen 

gezet, en er zijn mensen, heidenen, die hebben hen gesteund. Echter, 
zonder te weten eigenlijk waarom. Want ik heb altijd gedacht en 

gehandeld zoals het staat in Genesis 12, Ik zal zegenen die u zegent, Ik 

zal vloeken die u vloekt. En dat blijft ook overeind staan, de vraag is 
alleen of dat ook op dit moment is. Want als u verder leest dan staat er: 

 
Mat.25:37-38 

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te 

drinken gegeven? 
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien en geherbergd, of 

naakt en gekleed? 
 

Dan heeft Hij het over U, en dan zegt de Heere Jezus in vers 40: 
 

Mat.25:40 
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor 

zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij 

dat Mij gedaan.   
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U ziet dat zij zeggen: wanneer hebben wij dat gedaan? Ze wisten het niet, 

wanneer hebben wij dat voor U gedaan? Ze hebben het niet als zodanig 
echt geweten zoals wij nu terugkijken naar Genesis 12. Ze gaan wel het 

Koninkrijk in, maar dan zal het uiteindelijk veranderen, dat zullen wij zo 
zien. Want de tekst uit Gen.12 met Abraham van “Ik zal zegenen die u 

zegent, en Ik zal vloeken die u  vloekt”, dat gaat gebeuren in het 
Koninkrijk. Deze heidenen die het Koninkrijk ingaan, die hebben de Joden 

geholpen, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal de Messias hebben 
aangenomen. Dat staat hier namelijk niet. Het enige waarom ze het 

Koninkrijk ingaan is omdat zij Joden hebben geholpen, en te eten hebben 
gegeven. Maar aan de andere kant zeggen ze: wanneer hebben we dat 

dan gedaan? Voor U, hoezo U? En dan zegt Hij: Omdat je het Mijn 

broeders hebt gedaan. Dat is de basis waarop Christus hun dat Koninkrijk 
laat ingaan. 

We gaan ook zien in het Koninkrijk dat de gelovige Joden, de kleine kudde 
allemaal zijn gered, maar de heidenen nog niet. Alleen op basis van dat zij 

de Joden hebben geholpen gaan ze het Koninkrijk in, want in het 
Koninkrijk zullen er toch nog mensen gezegend worden omdat ze naar 

Israël gaan, en ze nemen de Messias dan aan. Maar er zullen ook mensen 
vervloekt worden, dat gaat dán gebeuren. Nu is de enige basis dat ze in 

de grote verdrukking de gelovige Joden hebben ondersteund. En dan gaan 
er nog veel heidenen het Koninkrijk in. 

 
In ieder geval is één ding duidelijk, dat ze op zich onwetend zijn van het 

feit dat ze Israël hebben gezegend en dat ze daardoor gezegend zullen 
worden. Dat is voor hun niet de motivatie geweest, ze hebben ze gewoon 

geholpen. Niet iedereen loopt achter die antichrist aan. 

Nogmaals zoals sommige christenen in de tweede wereldoorlog het deden 
omdat het Joden waren, maar er waren ook communisten, en andere 

mensen die het ook gedaan hebben, die hadden niets met de Bijbel. Zo 
moet u het eigenlijk zien, ze hebben gewoon geholpen. 

 
U weet, het volk Israël gaat dan in dat Koninkrijk, en ze gaan de hele 

wereld leren. Waarom? Dat is hun taak, want in 1 Petr.2:9 lezen we dat 
het een volk is van priesters en koningen, en zij zullen verkondigen de 

deugden van de Heere, en dat gaan ze aan de hele wereld bekendmaken. 
Wat zegt Petrus? Jullie waren eertijds geen volk, nu wel. Israël kreeg de 

wet bij de Sinaï, toen was niet iedereen gehoorzaam, ze gingen al heel 
gauw de fout in en waren ongehoorzaam. Maar Petrus zegt: jullie zijn een 

uitverkoren geslacht, dat spreekt hij tegen hun, en zij zijn wel 
gehoorzaam. Zij, de kleine kudde. Nu zijn ze wel gehoorzaam, nu zijn ze 

priesters, en die gaan het Koninkrijk in, en die gaan nu de hele wereld 

leren. En waarom kunnen zij nu de hele wereld leren? Ze zijn nu allemaal 
gehoorzaam, ze kennen de Heere. 
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Jer.31:31 

Zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en 
met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 

 
Zie, de dagen komen… en dat is nu op dit moment, maar niet nu in de 

Bedeling der Genade waarin wij leven. 
 

Jer.31:32 
Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als 

Ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren; welk Mijn 
verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de 

HEERE. 

 
Dus toen hadden zij het Oude Testament, ze werden uit Egypte gehaald, 

en ze kregen de wet, dat is het oude verbond, dat konden ze niet houden. 
 

Jer.31:33-34 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis Israëls 

maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en 
zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen 

Mij tot een volk zijn. 
34 En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn 

broeder leren, zeggende: Kent den HEERE; want zij zullen Mij allen 
kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want 

Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hunner zonde niet meer gedenken. 
 

Vroeger onder de wet hebben zij niet geleerd, nu kunnen zij wel leren. De 

wet is heel belangrijk, er gaat geen tittel of jota verloren, ze moeten de 
wet 100% verkondigen, de hele wet. Wij verkondigen dat de wet zonde 

doet kennen. Dus de wet is heilig en goed, maar de wet is niet heilig en 
goed voor het lichaam der zonde. Zolang u nog het lichaam der zonde 

hebt is de wet voor u een ramp, want die verdoemt u, en die maakt alleen 
maar dat u gaat zondigen. 

 
Maar we spreken hier nu over de gelovige Joden die het Koninkrijk ingaan, 

die zijn allemaal verlost, hun zonden zijn vergeven, Hij heeft ze de Heilige 
Geest gegeven, de wet is in hun binnenste geschreven, en zij gaan de wet 

leren. Wat ze voorheen in het Oude Testament niet konden onder de wet, 
kunnen ze nu onder het Nieuwe verbond wel. Dus ze kunnen nu inderdaad 

gaan vertellen, omdat ze het zelf ook doen. Heel Israël kent de Heere, 
allemaal, niet één uitgezonderd, en hun zonden zijn vergeven, nu hoeven 

zij hun broeders niet meer te leren. Wie gaan ze nu leren? De heidenen, 

die moeten geleerd worden. 
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Kijk met mij mee in Romeinen 3. Dus de taak van Israël gaat nu eindelijk 

ten uitvoer gebracht worden. Dat komt omdat ze niet meer onder het 
Oude verbond zitten, ze zijn onder het Nieuwe verbond, ze kennen 

allemaal de Heere, het is een gezuiverd volk, 100% gelovig. Ze gaan nu 
de heidenen leren. Paulus gebruikt Rom.2:17 om te laten zien dat in de 

Bedeling der Genade we allemaal uit genade gered moeten worden, en 
niet uit de werken der wet. Hij beschuldigt Israël: 

 
Rom.2:17-20 

17 Zie, gij wordt een Jood genaamd, en rust op de wet, en roemt op God. 
18 En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen die daarvan verschillen, 

zijnde onderwezen uit de wet; 

19 En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht 
dergenen die in duisternis zijn, 

20 Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, 
hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. 

 
Wie zijn degenen die blind en in duisternis zijn? Dat zijn de heidenen, en 

God wil het heil, het eeuwig leven naar de hele wereld brengen, naar de 
heidenen die in de duisternis zitten, en dat doet Hij via het instrument 

Israël.  
 

En nu zijn we zo ver dat Hij ze heeft gezuiverd, Hij heeft een gezuiverd 
volk Israël, allemaal gelovigen, en die gaan nu het evangelie verkondigen 

aan de mensen. Net als wij, het lichaam van Christus, dat nu ook doen. 
Alleen, het lichaam van Christus verkondigt Christus als Verlosser. Iemand 

die geen lid is van het lichaam van Christus die verkondigt misschien wel 

Christus en zegt misschien: Hij was een goed voorbeeld, doe goed je best, 
en dat is het…  Maar dat is het niet. Alleen de leden van het lichaam van 

Christus kunnen het ware evangelie verkondigen.  
 

Zo is het ook met Israël, zij moeten de heidenen die in duisternis zijn, die 
onwetend zijn, leren. Ga met mij mee naar Jesaja 25, daar zien we een 

hele mooie tekst staan wat de situatie is van de heidenen, en dat is wat 
Israël dan gaat doen. Onthoudt die tekst, heel belangrijk, hij is wel voor 

de toekomst, maar er zit ook een waarheid voor ons in voor vandaag. 
 

Jes.25:6-7 
6 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten 

maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol merg, van reine 
wijnen, die gezuiverd zijn. 

7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, 

waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën 
bedekt zijn. 
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Op dezen berg allen volken… alle volken zullen naar Israël komen, en Hij 

zal ze een maaltijd bereiden. 
Verslinden dat betekent gewoon vernietigen, als een dier iets verslindt 

dan is er niets meer van over. 
Dus de heidenen, de volken hebben een bewindsel om hun aangezicht, ik 

denk dan aan Lazarus die in het graf lag, die had ook bewindsel, die was 
helemaal ingewonden. Toen de Heere Jezus opstond lagen die bewindsels 

opgerold. Als je aangezicht bewonden is dan betekent het dat je niets ziet. 
Dat betekent dat je in de duisternis zit, dat wil zeggen geestelijke 

duisternis. 
 

En dan spreken we over de volken, dan spreken we niet over Israël, maar 

over de heidenvolken. 
Dus u ziet, de volken zijn allemaal met een bedekking bewonden, alle 

volken, Israël niet meer, want we zitten in het Koninkrijk. Wie is het licht 
der wereld? Israël! In Christus zijn zij het licht der wereld, en de heidenen 

zitten dus in geestelijke duisternis, die zijn onwetend, die weten niets, die 
zijn bewonden met een bedeksel op hun aangezicht. Alle volken, alle 

natiën zijn daarmee bedekt. 
 

Wanneer is er nu een bedekking op de mensen? Nu, in deze Bedeling der 
Genade, zit er een deksel op het hart door het lezen van het Oude 

Testament. In 2 Kor.3:14 spreekt hij over Israël.  
 

2 Kor.3:14 
Maar hun zinnen zijn verhard geworden, Want tot op den dag van heden 

blijft hetzelve deksel in het lezen des Ouden Testament, zonder ontdekt te 

worden, hetwelk door Christus tenietgedaan wordt.   
 

Dat is nú, we leven nu in de Bedeling der Genade, elke individuele Jood 
die nog in het Oude Testament leest, en daarbij wil blijven, die is bedekt, 

die ziet niets, die heeft een bedekking, en dat wordt alleen in Christus 
weggedaan.  

 
Dat is mooi om te zien, als we straks in het Koninkrijk zitten dan zit Israël 

niet meer onder het Oude Testament, maar onder het nieuwe verbond, 
Gods Geest is in hun. Hij heeft in dat hart, wat nu bedekt is door het lezen 

van de wet, de bedekking weggedaan, want Hij heeft die wet door Zijn 
Geest in hun harten geschreven. Dus Israël ziet alles, weet alles, kent 

alles van de Heere, zij zijn de leraar van de heidenen. 
 

En als hij net in Jesaja zegt dat alle natiën bewonden zijn met die 

bewindsels, dat Hij dat gaat wegnemen, vernietigen. Dan betekend dat 
dat de heidenen allemaal in duisternis zijn, hoe komt dat? We spreken 
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over geestelijke duisternis, en dat is eigenlijk vanaf alle tijden, vanaf 

Genesis tot en met het Koninkrijk, totdat éénmaal satan, de zonde 
vernietigd is, zijn de heidenen door satan nog in duisternis verblind. 

 
2 Kor.4:3 

Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die 
verloren gaan. 

 
Ín degenen die verloren gaan… van binnen, het hart, van binnen zijn zij 

bedekt, en wie heeft dat gedaan?  
 

2 Kor.4:4 

In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der 
ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der 

heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 
 

Dat wil hij vanaf het begin al niet, dat wil hij nu niet, en dat wil hij straks 
niet. En nu spreken we natuurlijk over het evangelie van Gods genade, 

maar de heidenen, iedereen is met blindheid geslagen. Satan wil zijn 
heerschappij behouden, het is zijn koninkrijk vanaf Genesis, hij zegt toch 

tegen de Heere Jezus: ik zal U al die koninkrijken geven, het is zijn 
koninkrijk, en hij wil heer en meester blijven.  

 
Dan moet hij één ding doen, dat is voorkomen dat het zaad geboren 

wordt, dat is niet gelukt, want het zaad is geboren. Hij heeft het volk 
Israël al die tijd vervolgd, en proberen te vernietigen, dat probeert hij 

natuurlijk nog steeds. En hij probeert het evangelie dat nu verkondigd 

wordt aan alle kanten te verduisteren, en mensen er van af te trekken, 
dat zien we nu gebeuren. Het evangelie van Gods Genade is het evangelie 

voor ons voor vandaag. Hij maakt verkeerde leringen zodat mensen of 
niet gered worden omdat ze denken dat ze van alles moeten doen. Of de 

gelovigen die het dan eenmaal hebben die verblindt hij door verkeerde 
leringen, zodat ze afwijken van het evangelie van de Genade Gods. 

 
Het gaat er om dat de heidenen, de hele wereld, in duisternis is. Wij 

worden nu verlicht, wij verkondigen het Woord zodat de mensen ten 
eerste gered worden, en ten tweede licht op het Woord krijgen, zodat ze 

kennis van de waarheid krijgen. 
 

En nu praten we in ons onderwerp weer even niet over ons, het lichaam 
van Christus, maar weer over het Koninkrijk, als de Heere Jezus daar zit. 

Ik hoop dat het duidelijk wordt op deze manier, ik vind het zelf heel 

belangrijk en ook goed dat we dit overzicht hebben hoe het dan gaat. 
Voor veel mensen praten we over het Koninkrijk op aarde, en voor de rest 
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weet je wel wat, maar heb je er geen goed beeld van. U ziet, het wordt op 

deze manier steeds duidelijker. 
 

Jes.60:1 
Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des 

HEEREN gaat over u op. 
 

Maak u op, sta op, tegen Israël.  
Wie is uw Licht, het Licht van het volk Israël? Dat is de Heere Jezus 

Christus.  
 

Jes.60:2 

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken; 
doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien 

worden. 
 

Daar heb je het weer: geestelijke duisternis, de aarde is in duisternis, de 
natiën zijn allemaal met die bewindsels om hun aangezicht bewonden. 

De volken… de heidenen. 
Doch over u… over Israël. 

En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden… het licht over het volk 
Israël zal gezien worden, zij zijn verlost, de Heere Jezus Christus zegt: Ik 

ben het Licht der wereld, en dan zegt Hij: Gij zijt het licht der wereld, 
zolang Ik in de wereld ben ben Ik het Licht der wereld. En dán is Hij in de 

wereld, met Israël Zijn volk, die zullen het licht zijn, omdat de natiën in 
duisternis zijn. 

 

Jes.60:3 
En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u 

is opgegaan. 
 

Ziet u dat de heidenen nu naar Israël zullen gaan, en tot den glans, zij 
zullen Israël nodig hebben, en zij zullen ook willen. Ze willen geleerd 

worden, en Israël zal dat ook gaan doen. 
 

Jes.60:4-5 
4 Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; 

uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde 
gevoedsterd worden. 

5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en 
verwijd worden; want de menigte  der zee zal tot u gekeerd worden, het 

heir der heidenen zal tot u komen. 

 
De menigte der zee….dat zijn de heiden volken die tot Israel zullen komen. 
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Jes.60:6-7 

6 Een hoop kemels zal u bedekken, de snelle kemels van Midian en Efa; 
zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen 

en zij zullen den overvloedigen lof des HEEREN boodschappen. 
7 Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van 

Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, 
en Ik zal het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken. 

 
Zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar… ziet u dat er daar een 

altaar staat? Óp Mijn altaar. Hier hebben we een facet van het leren van 
het volk Israël, er zal daar een altaar zijn, de heidenen zullen komen, er 

zijn schapen, er zal geofferd worden. 

 
Jes.60:9 

Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis 
vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud 

met hen, tot den Naam des HEEREN uw Gods, en tot den Heilige Israëls, 
dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft. 

 
De eilanden is een ander woord voor de heidenen, de heiden volken. U 

ziet hier de heidenen zullen de verstrooide Joden, die nog overal op de 
wereld zitten, naar Israël brengen. Weet u nog dat na de tweede 

wereldoorlog niemand het schip Exodus wilde opnemen met allemaal 
Joden uit Europa? Niemand wilde ze hebben. Nu zullen de heidenen de 

Joden allemaal naar Israël gaan brengen. 
 

Jes.60:10-11 

10 En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u 
dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn 

welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 
11 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags noch des 

nachts toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der 
heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. 

 
Je hebt geen leger meer nodig. De Heere Jezus zit daar, en de heidenen 

komen, en ze komen daar om te leren, de poorten zullen dag en nacht 
openstaan. Dat betekent: Kom binnen!  

Opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen… dat betekend in dit 
geval de rijkdommen van de heidenen, dat lazen we net met het goud en 

zilver. 
 

Jes.60:12 

Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen 
vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden. 
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Nu moet u opletten, ze komen het brengen met goud en zilver, dat komen 

ze in Israël brengen, ze zullen dienen, maar er staat ook in vers 12: welke 
u niet zullen dienen… Wat gebeurt daar mee? : ….Verwoest worden!! 

En waar denken we dan aan? Genesis 12:1-3 : …die zal Ik vloeken 
Nu praten we over het Koninkrijk, nu zien we heidenen die dus de Joden 

helpen, die ze dienen. Ze zullen hun helpen, en ze zullen gezegend 
worden. Degenen die dat niet doen, die zullen verwoest worden. 

Ziet u dat het in het Koninkrijk gebeurt? In het Koninkrijk zal het een 
vrede zijn die is afgedwongen: als je het niet doet, dan word je verwoest. 

In Zacharia lees je bijvoorbeeld, dan zal er geen regen zijn voor drie 
maanden, dat is ook een straf. 

 

Jes.60:14 
Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u 

onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben, zullen zich 
nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de stad 

des HEEREN, het Sion van den Heilige Israëls. 
 

De kinderen dergenen die u onderdrukt hebben… wat is dat?  
Voordat men het Koninkrijk ingaat, toen was er de Grote Verdrukking. Wie 

gaan het Koninkrijk niet in? Dat zijn degenen die de antichrist hebben 
aangenomen (666), maar die hadden ook kinderen. Als u denkt aan de 

doortocht door de woestijn, Israël mocht het beloofde land niet in, ze 
waren 40 jaar in de woestijn. En wie ging het beloofde land wel in? De 

kinderen, die mochten er in, want hij zegt: die hebben nog geen kennis 
van goed of kwaad, tot een jaar of twintig die gingen er nog in.  

 

Dat zie je hier ook gebeuren. De kinderen dergenen die u onderdrukt 
hebben, dat zijn degenen die Israël hebben vervolgd. 

En allen die u gelasterd hebben… dat zijn degenen die de antichrist 
hebben aangehangen, die zijn niet ingegaan, maar hun kinderen zijn er 

wel ingegaan. 
 

Jes.60:21 
En uw volk zullen altezamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid 

de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een 
werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde. 

 
Israël is altezamen rechtvaardig, en zij zullen de aarde erfelijk bezitten. 

 
Ik wil het nog even met u over de wet hebben, want ik weet dat er veel 

mensen denken: hoe zit het dan precies? In Psalm 138:2 spreekt David 

over de toekomst als de Heere Jezus in Israël zit, in het langverwachte 
Koninkrijk. 
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Ps.138:2 

Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal uw Naam 
loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid, want Gij hebt 

vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. 
 

Wat is het paleis Uwer heiligheid?  Dat is de tempel, daar zit Hij. 
U moet dit allemaal goed bedenken tegen de achtergrond dat dit 

profetisch is voor de toekomst. We spreken hier over de tijd dat we in het 
Koninkrijk zijn, en er is een tempel, de tempel is herbouwd, de Heere 

Jezus zit daar. En David zegt: ik zal mij nederbuigen. En we hebben ook 
gezien dat er een altaar is.    

 

Want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt…… 
Wat is dan dat woord wat groot gemaakt wordt? Als David dit zegt voor de 

tijd waarin hij leefde, wat was dan het woord van God toen? Dat was de 
wet. En dat is straks hier ook weer de wet. In de vorige studie hebben we 

dat gezien, zij zullen de wet gaan leren aan de mensen, aan de heidenen. 
Israël zelf kent de wet, ze hoeven elkaar niet meer te leren. Nee, zij 

moeten de heidenen leren, die zijn onwetend, ze moeten de wet leren, en 
doen. Want als je het niet doet dan word je verwoest. 

 
Wat is de wet? De wet is de morele wet, de burgerlijke wet, de 

ceremoniële wet. Die vormen tezamen één wet, de wet kan niet gebroken 
worden, dat is één geheel. En dit gaat Israël aan de heidenen leren. 

 
De morele wet, dat weten we, dat zijn de tien geboden, behalve de sabbat, 

want dat is geen morele wet. Maar niet stelen, niet liegen, geen overspel 

e.d., dat is de morele wet.  
 

De burgerlijke wet,. Dat is wat je moet doen als je ruzie krijgt met je 
buren bijvoorbeeld, of als de zoon voortdurend ongehoorzaam is. In het 

Oude Testament, weet u wat u dan moest doen? Die moest gedood 
worden! Het waren allemaal voorschriften voor het dagelijkse leven. 

 
De ceremoniële wet, dat zijn de offers. Laten we eens een ceremoniële 

wet opzoeken. Dan zien we wat er in het Koninkrijk gebeurt, namelijk : 
De wet zal groot gemaakt worden. Die zal geleerd en uitgevoerd worden, 

totdat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is.  
In Jes.56:6 spreken we hier over de sabbat: 

 
Jes.56:6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen om Hem te 

dienen en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten 

te zijn: al wie en sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn 
verbond vasthouden. 
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En de vreemden… dat zijn de heidenen die naar de HEERE komen, naar de 

feesten, ze moeten naar Israël, denk aan Jesaja 2, alle heidenen zullen 
naar Israël toevloeien. 

 
Jes.56:7 

Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in 
Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam 

wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden 
voor alle volken. 

 
Voor alle volken…., ziet u, niet alleen voor Israël. En u ziet de slachtoffers 

en de brandoffers zullen gebracht worden. Er zijn vijf offers, het 

slachtoffer, het brandoffer, het schuldoffer, het dankoffer en het spijsoffer.  
U ziet, mensen die gehoorzaam zijn zullen de sabbat houden, dat is een 

onderdeel van de ceremoniële wet. 
 

Dat zijn dus die offers. Dat is om aan de heidenen te leren wat Christus 
gedaan heeft. Dat wordt hiermee in beeld gebracht. Israël begeert een 

teken. Dat zijn dingen om te zien en die gaan ze dan aan de heidenen ook 
leren. Het zijn zichtbare symbolen, schaduwen van wat Christus gedaan 

heeft.  De vorige keer heb ik een paar voorbeelden gegeven van die offers, 
bijvoorbeeld over het pascha, het paaslam, dat zegt Paulus ook tegen ons 

zelfs. Of hij zegt ook in Efeze 5:1 dat wij voor God een lieflijke reuk zijn, 
dat zijn dingen uit die offers. Maar Paulus spreekt er verder niet zo heel 

veel over aan het Lichaam van Christus, maar Israël als ze éénmaal gered 
zijn wel, omdat het bij hun dienen van God en het leren aan de heidenen 

hoort. 

Dat heeft dus, laten we het zo zeggen, een boodschap voor de heidenen, 
en dat gaan ze aan hun leren, door middel van de hele wet, ook de 

ceremoniële wet. Oók de sabbat en de offers, en zo leren ze de Heere aan 
de heidenen. En de heidenen die dat geloven, die zullen dus gezegend zijn. 

Die zullen dan ook het eeuwig leven beërven.En wat gebeurt er met die 
het niet geloven? Daar gaan we de volgende keer mee verder.  

 
Israël gaat dus de heidenen leren, ze gaan eerst de wet leren, om wat? 

Om te laten zien dat ze een Verlosser nodig hebben. Dat is: Hoe word ik 
zalig? En wat is de  tweede stap? Ze gaan de offers leren. Wat doen ze 

dan? Net zoals nu voor ons in 1 Tim.2:4? Namelijk : God wil eerst dat alle 
mensen zalig worden - dat is de bediening van ons  naar de ongelovigen 

toe. En daarna moeten ze tot de kennis van de waarheid komen. En dat 
zien we hier ook gebeuren. De heidenen worden eerst geleerd dat ze zalig 

worden, dat ze de Messias moeten accepteren, en daarna gaan ze hen 

leren over de offers en komen ze steeds meer en meer tot de kennis van 
de waarheid. En zo zal de Heere verheerlijkt worden. 


