9.

Het Woord van God

Psalm 119:89 - Bestaat eeuwig in de hemelen.

God reageert en verandert niet omdat er iets anders gebeurt dan Hij voorzag.
Bijv. Adam zondigde en God moest toen gaan bedenken wat Hij zou gaan doen.
Al verbrandt men alle Bijbels, het zal niet helpen, zie Matt.24:35 Gods Woord
zal nooit voorbijgaan, maar vervuld worden!

Heb. 11:3; Ps. 33:6, 9; 2 Pet.3:5; Heeft de wereld geschapen

1 Pet. 1:20-21 ; 2 Sam. 23:2; 1 Tim. 3:16- Is door Hem geinspireerd en

opgeschreven door mensen

Heb. 412- Is levend en krachtig- Jes. 55:11; Jak. 1:18; 1 Pet. 1:23; Joh.6:51

Rom. 10:17 werkt geloof in de mens. Joh. 5:24 Je moet de woorden horen

Ef.1:13- maakt mensen zalig - Rom.1:16 = nu in de Bdg; Anders het Kon. Ev
En anders zal het Woord hun veroordelen - Joh. 12:48; Rom. 2:16; Op. 20:12

Heb. 5:13 doet ons groeien in geloof. Lezen dus! + oefent onze zinnen = welk

voedsel is goed of bedorven = goede en verkeerde leer.

Han. 20:32 bouwt ons op. 1 Kor. 3:10; Ef. 2:20-22

I.t.t. de woorden vd wet Han.7:38 die ons juist verdoemen- 2 Kor.3:9

Ef. 6:17 is het zwaard van de Geest tegen de duivel

10. 1 Thess. 4:15 geeft hoop aan de gelovige

11. is de Staten Vertaling en geen andere vertaling/vervalsing . 2 Kor. 4:2
12.is niet om aan te verdienen. 2 Kor. 2:17

13. moet recht gesneden worden . 2 Tim. 2:15

14. moet rijkelijk in ons wonen. Kol. 3:16

15,

is af. Kol. 1:25,26

16.kan je leven kosten. Op.20:4
17. is Christus. Joh. 1:1

Genade Bijbel Gemeente Sassenheim



