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Let op! Dit is een transcript van een preek.
Ik schrijf mijn preken namelijk nooit uit.
Dus het is soms niet helemaal zoals je het zou opschrijven.
Dus het is spreektaal en géén schrijftaal.
Ik vraag uw begrip hiervoor

Over de zonde ben ik in en door Christus een overwin-
naar, want ik ben daarvan vrijgemaakt.

Jan Stelma

We gaan verder met ons onderwerp waar we mee bezig zijn: De
serie: Meer dan overwinnaars. We hebben al een aantal onder-
werpen gehad, en nu gaan we verder met het onderwerp meer
dan overwinnaars over de zonde, dat is ook interessant. Vandaag
gaan we het hebben over overwinnaars over de zonde, en vol-
gende week meer dan overwinnaars over de zonde.

Overwinnaars over de zonde. Wat is zonde? Ik had het net met
een broeder over het uitzoeken van woorden. Je hebt woorden-
boeken, je hebt synoniemen voor woorden, maar wat is nu pre-
cies zonde? Iemand zegt: Je doel missen. Ja, dat is een heel
bekende uitdrukking. En het is zeker zo. Dat hebben we ook al-
lemaal van horen zeggen. Net als heilig, dat is apart gezet, ook
zo’'n uitdrukking.

Een woordenboek: een gewoon woordenboek, ik heb een oud
woordenboek uit de vijftiger jaren, dat haalt bij bepaalde woor-
den er ook nog vaak Bijbelteksten bij, dus dat is wel mooi:

“Iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of zedelijke voor-
schriften of geboden”,

“Vrijwillige overtreding...” maar in de Bijbel staat ook dat als je
zondigt en je doet het per ongeluk of als je iemand doodt en het
gaat per ongeluk, dan is dat ook een zonde. Dus al weet je het
niet of is het onvrijwillig, of per ongeluk....... u ziet er komen gelijk
al vragen.
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Dan heb ik Strong, voor de kenners, dat is een woordenboek van
Hebreeuws en Grieks, en dan leggen ze elk woord in de Bijbel
uit. Het is een heel dik boek, je hebt hem ook op de Online Bijbel
en die zegt inderdaad letterlijk: doel missen, met pijl of speer
staat er dan bij. Of alles wat tegen de juiste bedoeling ingaat,
wetteloosheid, onwettige daad.

Dat doel missen klopt op zich natuurlijk wel, want als u wel eens
iets wil kopen wat u graag wil hebben en het voldoet niet aan de
verwachtingen, wat zegt u dan? "Ook zonde van het geld!”

Inderdaad, het beantwoordt niet aan mijn verwachtingen, niet
aan het doel waarvoor ik het gekocht heb. Of u zegt wel eens:
“zonde van mijn tijd”. Dus dan het heeft zijn doel gemist. Tot
zover klopt dat allemaal.

Maar nu gaan we vanuit de Bijbel de definitie erbij halen. Het
mooiste is natuurlijk als u de Bijbel zelf het woordenboek laat
zijn. En dat is het ook altijd. Soms heb je een oud Nederlands
woord en als dat in de hele Bijbel voorkomt kunt u proberen er
in de context achter zien te komen, en anders kunt u ook een
woordenboek gebruiken, daar ben ik allemaal niet op tegen.
Maar kijk:

1 Joh.5:17 Alle ongerechtigheid is zonde, en er is een zonde tot
den dood. .

Dus alles wat niet recht is, onge-recht-igheid is zonde. Dus alles
wat krom en verdraaid is. Dat noemt Johannes zonde.

1 Joh.3:4 Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de onge-
rechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

In de Kanttekeningen staat dat het woord ongerectigheid ver-
taald is van het Griekse woord Anomia, wat wetteloosheid bete-
kent. Dat is het tegenovergestelde van rechtvaardigheid, of ge-
rechtigheid. Dus de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Je hebt
ook de mens in 2 Thes. 2:8, die de ongerechtige genoemd wordt
en dat die zal openbaar worden. De ongerechtige is de personi-
ficatie. Dat doelt op de Antichrist die de ongerechtigheid in eigen
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persoon is. Waarom? Hij is de mens der zonde. Hij overtreedt al
de wetten van God die er zijn.

En dat is bij de zonde natuurlijk ook. De wet is heilig, rechtvaar-
dig en goed, daaraan zien wij wat recht is. In ons hoofd hebben
wij de wet, de tien geboden (de sabbat dan niet), die morele
geboden, en alles wat dat overtreedt is zonde. Dus je zou ook
kunnen zeggen, de zonde is de ongerechtigheid dat is zeg maar
het overtreden van de wet, want daarin vind je het recht van
God. Alles wat God niet wil is zonde, dat klopt. Dus dat is eigen-
lijk wat je hier ziet staan. Dus de zonde is de ongerechtigheid, is
de wetteloosheid. De oorzaak is dat wij kinderen van de duivel
zijn, kijk in vers 8:

1 Joh.3:8 Die de zonde doet, is uit den duivel, want de duivel
zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zone Gods geopenbaard,
opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Dus als ik zondig dan ben ik uit de duivel? Dat is een vraagteken.
Dus ik ben een kind van de duivel? Dat hoor je iemand al zeggen
tegen u als u dat zegt. Ja, dat bent u, ik kan het niet anders
zeggen. Waarom dan? Als u een kind bent dan betekent dat dat
u ook een vader hebt toch? En dat is precies wat Johannes ook
zegt:

Joh.8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten
uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne,
en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid
is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn
eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen.

Dat zegt de Heere Jezus tegen die religieuze Joden, en die zeg-
gen: Ja, maar wij zijn uit Abraham, wij zijn de kinderen van Abra-
ham.

Joh.8:39 Zjj antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze
vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrams kinderen waart, zo
zoudt gij de werken Abrahams doen.

En dan zeggen zij in vers 41:
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Joh.8:41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot
Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader,
namelijk God.

Van Abraham gaan we nog verder, dan gaan we naar God toe.
En dan zegt Christus in vers 42:

Joh.8:42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware,
zou zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan, en
kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen,
maar Hij heeft Mij gezonden.

Dus als God echt uw Vader zou zijn dan zou u Mij ook liefhebben,
want Ik ben van God uitgegaan. Hij weet natuurlijk al lang dat
zij Hem niet liefhebben.

Joh.8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten
uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne,
en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid
is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn
eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen.

De waarheid en de leugen. Christus zegt Ik ben dé Waarheid, en
over satan: wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn
eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen.

Dat zegt Hij tegen Israél. Je kunt wel Abraham als vader hebben,
en God als Vader, indirect via Abraham, maar het gaat er om dat
God ook geestelijk jullie Vader is, en daarom moet Israél op-
nieuw uit God geboren worden. Dus die tekst geldt niet voor ons!
Die is voor Israél. Maar dan zeg ik: Weet u wat er staat in Efeze
2 vers 2? Daar staat twee keer wat voor kinderen wij zijn. Laten
we daar heen gaan. Nee, wij zijn dat ook. Hij is de overste van
de wereld, en hij is ook een vader der leugen, hij is een mensen-
moordenaar van de beginne.

Efeze 2:2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw
dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den
geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.
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In welke gij eertijds gewandeld hebt... in de zonde, zie vers 1.
Naar den overste van de macht der lucht... dat is satan. Kinderen
der ongehoorzaamheid... dat is van de duivel.

Efeze 2:3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben
in de begeerlijkheden onzes vileses, doende den wil des vieses
en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns,
gelijk ook de anderen.

Dus wij zijn kinderen der ongehoorzaamheid en kinderen des
toorns. Hoe komt dat toch allemaal? Ja, dat heeft te maken met
de zonde die in de wereld is gekomen. En als hij een mensen-
moorder van ben beginne is, satan. Wanneer is dat dan geweest?
Een mensenmoordenaar is bij Kain begonnen, hij was een kind
van de boze, kind van de duivel.

Maar dat wij zo zijn, dat heeft met de zonde te maken. Elke
zonde is ongerechtigheid. Satan is ongerechtigheid, de antichrist
is de personificatie er van, de mens der zonde. Het is natuurlijk
allemaal begonnen in Ezechiél 28:16. De eerste zonde, zeggen
wij natuurlijk, is bij Adam begonnen, maar het gaat nog verder
terug. Dit gaat over satan:

Ezech.28:13 Gij waart in Eden, Gods hof... Ezech 28:14 Gijj
waart een gezalfde, overdekkende cherub...

Ezech 28:15-16

15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af dat gij ge-
schapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. 16 Door
de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met
geweld vervuld, en gij hebt gezondigd, daarom zal Ik u ontheili-
gen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub, verdoen
uit het midden der vurige stenen.

Dus u ziet hier dat het bij satan is begonnen. Als we kijken naar
de zonde dan zien we:

1. Satan

2. Adam

3. Kain

4. Menselijk geslacht.
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Kain was een kind van de boze zegt Hij duidelijk in de Bijbel. We
hebben Adam allemaal als onze voorvader, onze gemeenschap-
pelijke over-over-over-over-overgrootvader, maar het gaat he-
lemaal terug naar satan. Want Paulus zegt in Romeinen 5 dat
door €één mens de zonde in de wereld is gekomen. Maar hoe is
dat gebeurd? Wij weten allemaal: Adam is verleid, Eva is verleid
zegt Paulus, maar Adam is de verantwoordelijke persoon, door
hem is de zonde in de wereld gekomen.

Rom.5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld
ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle
mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

Dus dat is eigenlijk dat rijtje wat u hierboven ziet staan, alleen
via Adam is het in de wereld gekomen. En dan lezen we in het
Oude Testament over de zonde in de wereld, maar we weten ook
dat er een verborgen aspect in de hemel is, en dat is natuurlijk
ook allemaal in zonde. Vandaar het plan van God om zowel wat
op de aarde als wat in de hemel in Christus terug te brengen.

En dan weet u ook dat God de hel heeft geschapen, en waarom?
In Matthels 25:41 staat voor satan en zijn engelen, maar je kunt
ook zeggen: en zijn (satan) kinderen uiteindelijk. Dus iedereen
die hier in blijven die gaan allemaal naar de hel. En dat heeft
allemaal zijn oorsprong in satan. Je kunt je gewoon niet voor-
stellen dat er mensen zijn die geloven, met de leer van de alver-
zoening, dat satan ook gered gaat worden. Dat is de consequen-
tie van die leer, maar wij geloven dat niet.

Kijk in Genesis 4, dat gaat over Kain en Abel en bij mij staat er
boven: De eerste doodslag, de eerste moord. Het begon goed
met de schepping, en Adam laat zich verleiden. En u ziet één
verkeerde beslissing kan gréte gevolgen hebben. Waardoor het
hele menselijke geslacht daar nu de gevolgen van draagt, en dat
we te maken hebben met die scheiding in twee groepen: Kain en
Abel. We doen het op onze eigen manier, onze eigen wijsheid,
zoals ik het wil : dat is religie, dat is Kain.

En je hebt degenen die doen het op de gelovige manier, op Gods
manier, en dat is Abel. Maar religieuze mensen kunnen dat niet
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hebben dat mensen in het geloof wandelen die zeggen: Al mijn
zonden zijn vergeven, ik ben een zondaar en ik ben gered uit
genade door geloof want ik kan mezelf niet redden, ook door
mijn werken niet.

En dan zie je in de geschiedenis ook dat religie ook heel veel
doden op haar geweten heeft, denk maar aan de Middeleeuwen,
duizend jaar onder de Rooms Katholieke kerk, als je dat niet on-
derschreef werd je een kopje kleiner gemaakt, werd je vervolgd.

Daar is de geschiedenis mee doortrokken helaas, puur omdat ze
dat zeiden.

Gen.4:2 E£n zij voer voort te baren zijn broeder Abel; en Abel
werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer.

Daar is allebei niets verkeerds aan. Kain werd een landbouwer,
dat is niet verkeerd, want een landbouwer doet ook hele mooie
dingen.

Gen.4:3-5

3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de
vrucht des lands den HEERE offer bracht. 4 En Abel, die bracht
ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de
HEERE zag Abel en zijn offer aan; 5 Maar Kain en zijn offer zag
Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel.

Die ervaring hebt u zelf misschien wel eens als u met een religi-
eus mens praat en u praat heel simpel: Ik ben gered door het
bloed van Christus, dat is het enige wat Hij accepteert. En ie-
mand die denkt dat hij veel heeft gedaan voor de Heere en dat
hij daarvoor beloond wordt enz. enz. Dan merk je dat mensen
niet heel blij kijken als je dat vertelt, dat zult u ook wel eens
meegemaakt hebben, en er eerder tegenin gaan.

Zo is het bij Kain precies hetzelfde, zijn aangezicht verviel.
Dus: kijk eens wat ik heb gedaan, ziet eens hoe mooi! En dan
wordt dat niet aangenomen door God maar dat bloed daar, dat
wel.

Maar hoe is dat dan gegaan? Hoe konden Kain en Abel nu weten
wat ze moesten offeren? Nou: geloof is door het horen en horen
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door het Woord van God, en anders kun je het niet weten. Dus
dat is gecommuniceerd, het staat alleen niet opgeschreven,
maar Adam heeft dat natuurlijk gecommuniceerd met hun. En
dan ga je offeren, maar een offer dat God heeft voorgeschreven
en niet wat jij denkt. Dus hij is gewoon duidelijk in rebellie hier
met God, duidelijk in opstand, want hij doet gewoon niet wat God
wil. En dan wordt hij ook nog boos dat het offer dat Abel heeft
geofferd geaccepteerd wordt en dat van hem niet. Wat had Kain
kunnen doen, want wat zegt God in vers 67?

Gen.4:6-7

6 En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken en
waarom is uw aangezicht vervallen? 7 Is er niet, indien gij wel
doet, verhoging? En zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de
deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.

Dus Kain, als je nu wel zou doen, (het goed zou doen) dan kan
je je hoofd opheffen. Maar zijn aangezicht verviel.

Wanneer is je hoofd opgeheven? Men zegt wel eens met opge-
heven hoofd. 1k bedoel niet van trots, maar als je blij bent zing
je nooit dat je blij bent met je hoofd naar beneden. Nee, dat doe
je met opgeheven hoofd: Blij, blij mijn hart is altijd blij... zoals
het kinderliedje. Dat zing je zo naar de Heere toe, en niet met je
hoofd naar beneden. Dus Kain was niet blij en zijn aangezicht
was vervallen.

Maar God zegt: Als jij wel doet dan is er verhoging, net als bij
Abel. Kijk, en dan kan je je hoofd opheffen, en dan hoef je je niet
te schamen, en dan kun je gewoon blij zijn net zoals Abel. Reken
maar dat Abel blij was, want zijn offer was aangenomen. Jazeker,
wij zijn toch ook blij als God dingen van ons accepteert!

God zegt tegen Kain: Waarom zijt gij ontstoken? Als je nu zo en
zo doet dan is er verhoging, en als je het niet doet, de zonde ligt
aan de deur. Wat kan je nu in zo'n situatie doen?
Ja, inderdaad ja, sorry Vader, sorry God ik ga gauw nog even
een lam halen, en dan ga ik dat doden en dan ga ik dat alsnog
hier offeren. Dat heet bekering, dat heet vernedering voor jezelf,
buigen voor het aangezicht van God, ik ben fout geweest, en ik
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ga het nu goed maken, en ik ga het doen zoals U het heeft voor-
geschreven. Maar in plaats van weg te gaan om een lam te doden
en te slachten en te gaan offeren gaat hij naar zijn broer toe en
gaat hij hem doden. Geen berouw, geen bekering, hij had het
kunnen doen, hij had het kunnen herstellen, maar in plaats daar-
van doodt hij zijn broer, want daarvan zag hij dat zijn aangezicht
wel verhoogd was, blij in plaats van schaamte en vernedering.

Dus ja, in verband met het onderwerp zonde, dit is duidelijk een
zonde, afwijken van wat God gezegd heeft. Van Zijn voorschrift
afwijken, van Zijn inzetting.

Hoe werd het zondeprobleem toen opgelost? We hebben het al
bij Adam en Eva gezien, Hij maakte rokken van vellen, Hij dreef
ze wel de hof uit, maar het zondeprobleem werd toen opgelost
door middel van een dierenoffer, die in plaats van hun stierf.
Er moest bloed vloeien. Dat heeft God toen bij Adam en Eva ge-
daan en dat moest dus ook bij Abel, en die deed dat ook. En zo
werd dat zondeprobleem toen opgelost. Toén he. Dat wil zeggen
bloed van een plaatsvervanger, hoe lang? Tot het kruis. Maar dat
wisten ze natuurlijk niet. Als je nu aan een orthodoxe Jood gaat
vragen: Leg Jesaja 53 eens uit, dan gaat hij dat echt niet uitleg-
gen zoals wij dat uitleggen hoor. Ten tijde van de Heere Jezus
snapten ze ook heel vaak dingen niet. Daar kwamen ze later ach-
ter toen het allemaal eenmaal gebeurd was. De profeten zelf wis-
ten helemaal niets over de Heere Jezus zoals wij dat nu weten.
Dus tot Christus was dat voor hun de overtuiging dat als God dat
zei, als je Hem wilde behagen, en je wil gered worden moest je
dat doen. Een dierenoffer en dierenbloed

Zo simpel is het gewoon. En dan zien we in Genesis 3:15 gelijk:

Gen.3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze
vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad,; Datzelve zal u
de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Dat zegt God tegen de slang, tegen de duivel.
“haar Zaad” is Christus, En het zaad van de slang mondt uitein-
delijk uit in de Antichrist. En we weten allemaal wie het wint!
Satan dacht de overwinning te hebben aan het kruis, maar dat
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waren de hielen van Christus, maar satans kop zal uiteindelijk
vermorzeld worden. En wij weten dat hij aan het eind van de
Grote Verdrukking nog naar de hel gaat, maar uiteindelijk komt
er vuur uit de hemel aan het eind van de duizend jaar en dat
vermorzeld, verteerd hem helemaal en dan zit hij in de poel des
vuurs. Een profetie toen al gelijk gegeven! Die strijd, de oorzaak
van de zonde die in de wereld is gekomen door Adam te verlei-
den, en de Verlosser die hier werd beloofd is tegelijkertijd ook de
definitieve oplossing.

Gen.3:21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw
rokken van vellen en toog ze hun aan.

Dat heeft Hij gedaan nadat Hij dit tegen hen zei. Dus als ik dit
nu zo lees dan denk ik dus dat ze daar nog steeds beschaamd en
wel voor God staan in hun naaktheid. Want u ziet hier dat Hij ze
nu gaat aankleden met die rokken van vellen. Wat zullen ze zich
toch geschaamd hebben al die tijd dat ze daar stonden. Maar
goed:

Gen.3:22 Toen zeide de HEERE God: Zie, de mens is geworden
als Onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij
zijn hand niet uitsteke en neme ook van den boom des levens en
ete en leve in eeuwigheid.

Ja, dat zou helemaal verschrikkelijk zijn. Die belofte is wel ge-
daan van de Verlosser, maar stelt u zich eens voor. Ze zijn nog
in die hof en dat ze alsnog van die boom gaan eten. De boom
des levens, dan zouden we altijd in dat zondige lichaam leven,
eeuwig leven en niet meer te verlossen zijn. Dus wat doet God?
Uit bescherming van de mens zorgt Hij dat ze dat niet kunnen
doen. En dat zie je hier heel mooi staan: De hof uit!

Gen.3:23-24

23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den
aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. 24 En Hij dreef
den mens uit, en stelde cherubs tegen het oosten des hofs van
Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde,
om te bewaren den weg van den boom des levens.
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Dus je hebt de hof van Eden, en ten oosten daarvan daar stelt
Hij cherubs. Waarom? Om de weg van de boom des levens te
bewaken. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren opvat-
ten. Bewaken dat niemand er in kan, of juist die weg bewaken
dat je er wel door heen kan. Voor hun eigen veiligheid worden
ze uit de hof van Eden gedreven.

Als u denkt aan cherubs, wat zijn cherubs? Denk aan de ark met
het deksel, wat ziet u daar? Twee cherubs, wie zit er tussen?
God. Jesaja 37:16 zegt bijvoorbeeld: Gij God Israéls, Die tussen
de cherubs woont. Dat wordt uitgebeeld in de ark. Dus dat zijn
bewakers van de heiligheid van God. En als je zo van boven af
kijkt, dan zie je er vier. Zie Ezechiél die daarover spreekt. Maar
er waren er oorspronkelijk vijf, want satan was de overdekkende
cherub, maar die is er niet meer, zie Openb. 4:6.

Dat even ter zijde. Het zijn dus bewakers van Gods heiligheid.
Dus ze zijn hierin Eden ook iets aan het bewaken, namelijk de
weg van de boom des levens. Zij bewaken Gods heiligheid. Ze
doen één ding, ze bewaken de weg van de boom des levens. Dus
dat ze daar niet meer naar toe kunnen gaan om daar van de
boom van kennis van goed en kwaad te eten zodat ze altijd in
dat zondige lichaam blijven leven in eeuwigheid. Mensen willen
graag oud worden, maar je wilt toch niet oud worden in zo'n
staat, in een zondige staat. Ik moet er niet aan denken, ik ben
blij dat ik het nieuwe lichaam krijg.

Maar Kain en Abel gingen toch op een plek ergens offeren. Hoe
wisten ze nu waar dat was? Als cherubs de heiligheid van God
bewaken en naar het gestorte bloed keken dan was dat daar er-
gens ook bij den weg van den boom des levens. Toen de plek
waar iedereen die de God van de Bijbel wilde dienen en offeren.
En dan moet je wel weten waar Hij zit, want vergeet één ding
niet: God woonde nog steeds op aarde tot de zondvloed. En na
de zondvloed was Hij boven, en daarna in de tabernakel, en later
in de tempel. En straks letterlijk met de tempel weer op aarde.

Later met Israél kreeg je een nieuwe plek, de tabernakel. Dan
zit Hij in de tabernakel en later de tempel en daar moesten zij
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daar voortaan voor Hem offeren en daar zat Hij tussen de che-
rubs. Maar voor de zondvloed is daar nog helemaal geen sprake
van. Dus wat zien wij? Ze gaan daar offeren en God accepteerde
dat offer. Hoe wisten ze dat trouwens? Doordat er vuur uit de
hemel kwam. God was daar nog, en bewaakte de boom des le-
vens, die was onbereikbaar. Ik durf het niet glashard zo te zeg-
gen, maar ik denk zelf dat God daar zat met de cherubs zodat ze
vrij toegang hadden tot Hem, zoals wij nu ook toegang hebben
tot Hem, om daar dat offer te brengen. Maar de boom des levens
daar konden zij niet van eten. Misschien zegt u daar geloof ik
helemaal niets van...

Maar e boom des levens was in ieder geval onbereikbaar. Dat
wil zeggen: ze konden er niet van eten want dat heeft God na-
melijk gezegd. En de cherubse bewaken de weg van de boom
des levens. Misschien was het tegenhouden, maar het is wel
toevallig die cherubs met die zwaarden. Want waar is het zwaard
trouwens ook een beeld van? Het Woord van God toch?

Terug naarwaar het mij nu vooral om gaat , namelijk dat het
zondeprobleem opgelost moest worden, en dat is hier opgelost
door die offers te brengen. Maar na de zondvloed moest je naar
de tabernakel of naar de tempel toe. Toen moest je het daar-
heen brengen.

Maar het loon van de zonde was zonder de tabernakel en zonder
de tempel, toen ook nog gewoon de dood. Iedereen gaat dood,
zonder de wet, zonder de tabernakel gaat iedereen gewoon
dood. Na Adam tot Mozes, degenen die niet hebben overtreden
in de gelijkheid van de overtreding van Adam zoals Romeinen
dat leert, ging je toch dood. Onder Mozes krijg je de offers en
krijg je de offerdienst, en dan gaan we door naar Leviticus 5.

Lev.5:17 En indien een mens zal gezondigd hebben en gedaan
tegen een van alle geboden des HEEREN, hetwelk niet zou ge-
daan worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans
is hij schuldig en zal zijn ongerechtigheid dragen.
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Eén van alle geboden, één van de 613 geboden. Ziet u, de schuld
moet altijd betaald worden, of het nu bewust of onbewust is. God
is heilig, en een zonde is een zonde, dat moet betaald worden.

Lev.5:18-19

18 En hij zal een volkomen ram uit de kudde tot den priester
brengen, met uw schatting, ten schuldoffer; en de priester zal
voor hem verzoening doen over zijn afdwaling door welke hij af-
gedwaald is, die hij niet geweten had; zo zal het hem vergeven
worden. 19 Het is een schuldoffer; hij heeft zich voorzeker schul-
dig gemaakt aan den HEERE.

Dus u ziet het wel he, schuldig, bewust of onbewust door afdwa-
ling, het is een schuld, en u hebt u schuldig gemaakt aan den
HEERE. En dan krijgen we hier te maken met de offers, met de
offerdienst, met de tempel. Zo moest men toen met de zonde
omgaan. U ziet, het verandert hier nu naar Israél en daar staat
de tempel. En de heidenen konden het ook, maar dan moesten
ze naar Israél toe. Zo zien we weer een verdere ontwikkeling
daarin, we krijgen steeds meer informatie, en dan komen we uit-
eindelijk bij de Heere Jezus Christus.

Want hoe gaan we nu met zonde om? Tot het kruis praat de
Bijbel allen over die offerdienst. En we lazen net ook heel duide-
lijk: ...en het zal hem vergeven worden. Hoe kan dat nou? Want
Hebreeén leert toch ook duidelijk dat door dierenoffers geen ver-
geving geschiedt (Hebr. 9:22) .

En toch, we weten het: God ziet vooruit. Want wij weten in Ge-
nesis is de Verlosser beloofd om dat probleem definitief op te
lossen. Dit is allemaal schaduw. De voorafschaduwing van het
ware Lam. En daarom kon God het ook vergeven.

Rom.3:23-25

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid
Gods. 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade,
door de verlossing die in Christus Jezus is. 25 Welke God voor-
gesteld heeft tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed,
tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving
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der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaam-
heid Gods.

Dus wat we net lazen in Leviticus, Hij heeft ze vergeven, maar
op basis van dat ze geloofden. In Hebreeén 11 gaat het allemaal
over geloof. Ze wisten toen niet alles, wij weten nu eigenlijk alles
want wij hebben de hele Bijbel. Dit (schema roze gedeelte voor
de Bedeling der genade) is allemaal gepasseerd. Wij leven hier
(schema gele gedeelte van de Bedeling der Genade). Wij kunnen
nu terugkijken naar hoe ze toen gered werden. Ze brachten toen
de offers, en in hun geweten was dat het waardoor ze dus wis-
ten: Het wordt mij vergeven. Maar als je dat nu zou gaan doen,
nee dat wordt niet vergeven, dat kan niet meer.

Maar het werd vergeven op basis van dat bloed dat zou komen,
en weet u: het gaat om geloof. Ze geloofden God op Zijn Woord.
Dus ze wisten niet beter, zo moet u het zien. De dierenoffers is
waardoor wij vergeving krijgen. Zo dachten zij want God het zo
gezegd. Dus ze dachten toen niet van: Oh, die dierenoffers zijn
allemaal een beeld van wat Jezus Christus straks aan het kruis
gaat doen voor ons. Er komt zo eenmaal een Verlosser, Jezus
Christus, en Die gaat aan het kruis sterven, en dan krijgen wij
daardoor alsnog vergeving.

Nee,dat wisten ze allemaal niet. Ze wisten niets van Jezus Chris-
tus. Er waren wel profetieén over, maar in het Oude Testament
lezen we niets over wat wij nu weten hoor. Dat ze dat zo konden
invullen. Nee, die zonden gebeurden allemaal onder de ver-
draagzaamheid Gods.

Dus daarom de vergeving der zonde die tevoren geschied zijn,
dat is wat wij net gelezen hebben in Leviticus en dat is tot aan
het kruis en dat was onder de verdraagzaamheid van God. Dat
kon Hij verdragen omdat Hij wist van het bloed dat komen zou.
Daarom lees je in vers 26 niets over de verdraagzaamheid, want
er valt nu niets te verdragen, want wij hebben nu de werkelijk-
heid. Dus als u nu vergeving krijgt heeft u het ook direct door
het geloof in het bloed, daar komt het door.
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Rom.3:26 7ot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen
tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardi-
gende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Dus iedereen die gelooft in de Heere Jezus die rechtvaardigt Hij.
Boem! Gelijk en niet over zoveel jaar. Nee, het is nu! De verge-
ving die u nu hebt weet u is rechtstreeks door het ware onschul-
dige bloed van Jezus Christus.

En dat is dus de manier zoals er nd met de zonde omgegaan
wordt. Het onderwerp is dat we overwinnaars zijn over de zonde.
Tot het kruis was het brengen van dierenoffers de manier om
overwinning over de zonde te hebben. Bij Kain en Abel door daar
bij de weg van de boom des levens het offer te brengen ( ten-
minste dat vermoed ik zo) en later bij de tabernakel en weer
later bij de tempeldienst.

En nu, in de tijd waarin wij nu leven, de Bedeling der genade
(Efeze 3:2) tijd, is het :

Hebr.9:22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd
naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.

We weten in het Oude Testament werd dierenbloed gestort. Maar
dat bloed kon niet echt vergeven.

Hebr.10:4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en
bokken de zonden wegneme.

We zien hier en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd.
Dat wil zeggen: bijna alle dingen worden door bloed gereinigd.
Dus onder de wet werd niet alles gereinigd en vergeven. Er zijn
namelijk een aantal zonden waar de doodstraf op stond:

En God zegt een aantal bij een bepaalde zonde:

Die zal zekerlijk gedood worden.

Hier volgt de lijst. Sommigen parafraseer ik vanwege de tijd:

Wie iemand slaat dat hij sterft zal zekerlijk gedood worden.
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Wie zijn vader of moeder slaat zal zekerlijk gedood worden.
Als u steelt zult u zekerlijk gedood worden

Wie een mens steelt, hetzij dat hij hem verkocht heeft die zal
zekerlijk gedood worden

Wie zijn vader of moeder vioekt die zal zekerlijk gedood worden,
Wie bij een beest ligt zal zekerlijk gedood worden.

Onderhoud de sabbat, wie hem ontheiligt zal zeker gedood wor-
den.

Als u uw kinderen aan de Moloch geeft zal zekerlijk gedood wor-
den,( dus de kindoffers).

Overspel zal zekerlijk gedood worden.
Als je bij je vaders huisvrouw ligt zul je zekerlijk gedood worden.

In het laatste geval, wat zegt 1 Korinthe 5:1 ? Dat er iemand in
de gemeente bij zijn vaders huisvrouw ligt! En Paulus zegt niet
dat hij gedood moet worden. Ziet u het verschil tussen wet en
genade?

Daarom zegt hij in Hebreeen: bijna alles wordt gereinigd. Dat
was namelijk onder de wet, dus niet alles. Dus ik ben blij dat ik
onder de genade leef hoor en niet onder de wet.

En dan heb je nog een aantal morele geboden, -al die seksuele
zonden in familieverband daar staat ook allemaal de doodstraf
op, te veel om op te noemen.

Wie de naam des HEEREN gelasterd zal hebben zal zekerlijk ge-
dood worden,

Nou, dan zouden er heel wat doden vallen in deze wereld als ik
dat elke keer hoor.

Als een man bij enig vee zal gelegen hebben die zal zekerlijk
gedood worden, bestialiteit noemen ze dat.

Als men naar een waarzeggende geest gaat die zal gedood wor-
den.
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Al wat vervloekt is, wat van de mensen vervloekt zal zijn zal niet
gelost worden het zal zekerlijk gedood worden.

Degene die op de sabbat hout ging lezen (sprokkelen), die werd
ook gedood. Op de sabbat mocht je dat niet doen, dat is werken,
dan werd je gewoon gedood hoor.

En op moord stond uiteraard ook de doodstraf.

Ja, dus niet alles werd vergeven onder de wet, want daar stond
gewoon de doodstraf op en dan was het gebeurd met je, en dat
is nog al een verschil met nu. En de zonde tegen de Heilige Geest,
die is ook niet te vergeven.

Daarom is het toch belangrijk dat u weet: in welke tijd lef ik?
Leef ik hier in de tijd van profetie (dus voor of na Paulus; voor of
na de Bedeling der Genade)? Zie het roze gedeelte op het
schema of het gele gedeelte.

Maar Paulus zegt: In Welken wij de verlossing hébben. In Hem
hébben wij de verlossing. OK, dat heb ik, dat is onder de ge-
nade, en zo ga ik dus nu met de zonde om, Paulus leert dat ons.
Maar hoeveel en hoe lang heb ik dat? Als u de Bijbel kent dan
lezen wij in Kolossenzen 2 dat Hij aan het kruis al uw misdaden
heeft vergeven. En voor hoe lang?

Ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing
zegt Efeze 1:13. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet door Welke
gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing zegt Efeze 4:30.

Dus voor altijd! Mijn zonden zijn en hééft Hij vergeven.

Rom. 6:23 zegt Het loon van de zonde is de dood.. en dat klopt
zowel fysiek als geestelijk, maar er is nu een oplossing voor. Er
Zijn nu geen offers meer, het is het offer van Jezus Christus door
het geloof alleen te aanvaarden. Paulus zegt het loon van de
zonde is de dood, maar in Ezechiél zegt hij ook: De ziel die zon-
digt die zal sterven. Dus dat is echt niet aan bedelingen gebon-
den: de zonde levert altijd de dood op of u nu in deze tijd leefde
of in deze of in die (schema roze, gele, roze gedeelte), altijd.
Daarom de laatste vijand, de dood, die gaat op een gegeven
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moment ook weg, dan is de zonde weg en dan is de dood ook
weg, satan is weg, alles is dan weg, zie Openb. 20:13.

Dus het zijn nu geen offers meer, het is het éne grote offer van
de Heere Jezus Christus, en daarom kunnen wij nu zeggen wat
Kolossenzen 2:10 zegt: Ik ben in Hem volmaakt. En dat is hon-
derd procent mijn positie.

Met andere woorden: Wat zegt Paulus daar over? Romeinen 6!
Waar gaat Romeinen 6 over? Je hebt natuurlijk Romeinen 1-5,
en dat gaat over dat er wordt bewezen dat de mensen zondaren
zijn en dat ze gered kunnen worden uit genade, dat is de leer in
die hoofdstukken. En dan krijg je de leer in Romeinen 6,7,8. En
dat gaat over onze levensheiliging, hoe ga ik dan leven? Praktijk
dus. En dan moet u begrijpen uit Romeinen 6:18 dat u bent vrij-
gemaakt van de zonde. Onthoud dat: Ik ben vrijgemaakt van de
zonde, er staat niet van de zonden. Mijn zonden zijn vergeven,
maar ik ben vrijgemaakt van de zonde. Mijn oude mens is mede
gekruisigd, is gestorven. Ik ben vrijgemaakt, Christus is tot
zonde gemaakt voor mij opdat ik Gods rechtvaardigheid, gerech-
tigheid zou krijgen. Dus mijn positie, als we het over het zonde-
probleem hebben in deze Bedeling der Genade voor ons van-
daag, is dat ik besef dat ik ben vrijgemaakt van de zonde. Chris-
tus heeft die dood overwonnen.

En Romeinen 7 is vrijgemaakt van de wet, en Romeinen 8 is vrij-
gemaakt van uw zondige vlees, en God geeft daar instrumenten
voor, dat is uw overwinning die u hebt in Christus, dat u meer
dan overwinnaar kan zijn in uw wandel. In positie hebben we het
allemaal. Dat is iets geweldigs toch? Ik heb nu vrede met God,
ik ben gerechtvaardigd omdat ik heel simpel heb geloofd in het
evangelie dat Zijn bloed voor mij is gevloeid, dat Hij is opgestaan
uit de dood. Ik heb Gods rechtvaardigheid toegerekend gekre-
gen. Dat noem ik: Ik ben overwinnaar over de zonde, het zon-
deprobleem is definitief opgelost nu met Christus aan het kruis.
Kijk met mij naar 1 Korinthe 15 daar heeft hij het over de op-
name, dat wij een ander lichaam krijgen en dan zegt hij:

1 Kor.15:54 £n wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid
aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid
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aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat ge-
schreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

Het loon van de zonde is de dood, met andere woorden: als de
zonde weggedaan is, is de dood ook weg, die is namelijk over-
wonnen. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft Christus gedaan.

1 Kor.15:55 Dood waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwin-
ning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der
zonde is de wet.

Lees dat samen met Romeinen 6:14 De zonde zal in u niet
heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

1 Kor.15:56 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft
door onzen Heere Jezus Christus.

Dit hoofdstuk gaat ook over de opstanding, wij hebben de kracht
van de opstanding in ons, om ook in ons dagelijks leven die
zonde te overwinnen. En als u dat doet dan bent u méér dan
overwinnaar. Maar Hij heeft ons sowieso al de overwinning ge-
geven door voor ons te sterven en uit de dood op te staan. En
dat is door onze Heere Jezus Christus en dat is de overwinning
over de zonde. Hij geeft het, Hij heeft het één keer gegeven in
verband met de zonde (ik als zondaar) eeuwig leven aan ons.
Maar u kunt nog steeds elke dag krijgen dat u overwinning over
de zonden in uw dagelijkse leven hebt, en dan praten we over
meer dan overwinnaars. Deze tekst als afsluiting:

Openbaring 3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te
zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten
met Mijn Vader in Zijn troon

Dit gaat over de gelovige Joden in de kleine kudde, die straks in
het Koninkrijk met Hem gaan regeren. Maar er staat wel: Die
overwint, en wat moesten zij geloven? Dat Jezus de Messias was
en Jesaja 53 dat Hij ook voor het volk van Israél gestorven was.
En dan zijn zij overwinnaar. Hij is opgestaan uit de dood. En
Christus zegt: gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten... zo
zal het bij jullie ook zijn. Dat geldt voor hun, maar dat geldt dus
eigenlijk altijd voor Zijn kinderen, want kijk in Openbaring 12.
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In vers 9 zie je dat satan uit de hemel geworpen wordt, en hij en
de engelen worden op de aarde geworpen.

Openb.12:10-11

10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is
de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk geworden onzes
Gods, en de macht van Zijn Christus, want de verklager onzer
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht, is
nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het
bloed des Lams en door het woord hunner getuigenis, en zij heb-
ben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Dag en nacht klaagde satan Israél aan, maar hij wordt nu ver-
nietigd. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams.
Door het bloed van het Lam, daar hebben ze in geloofd. En niet
dat bloed wat die antichrist offerde met die dierenoffers.

Maa het gaat sinds Christus gekruisigd is om het bloed van het
Lam, en dat is voor ons vandaag natuurlijk hetzelfde verhaal.

Hij heeft overwonnen en als u in Hem gelooft hebben Zijn kin-
deren ook overwonnen, en dat geldt ook voor ons.

Dus daarom heb ik deze eerste boodschap genoemd dat wij door
Christus overwinnaar over de zonde zijn.

En in de tweede studie gaan we het hebben over dat wij zijn
méeér dan overwinnaars over de zonde, en dan gaan we het over
het praktische gedeelte hebben en dat is ook heel belangrijk.

Gebed:

Vader, wij willen U danken Vader voor dit Evangelie van Uw ge-
nade, dat wij zijn inderdaad in en door Uw Zoon overwinnaars
over de zonde. Wat geweldig, we hebben het gezien in de Bijbel
hoe het begonnen is en wie er aan de oorsprong daarvan ligt.
Maar U heeft hem verslagen aan het kruis en U bent opgestaan
uit de dood en uiteindelijk zal zijn kop definitief vermorzeld zijn
en al Uw kinderen Vader dat zijn allemaal overwinnaars in Uw
Zoon Vader. En degene die daar niet in zitten, helaas dat zijn de
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verliezers en die gaan naar de hel en naar de poel des vuurs.
Maar U heeft daar geen behagen in dus zolang wij hier nog zijn
Vader dat wij de vrijmoedigheid hebben om mensen het evange-
lie van Uw genade te vertellen zodat ook zij overwinning over de
zonde kunnen krijgen, kunnen hebben door te geloven wat de
Heere Jezus voor hen aan het kruis gedaan heeft. En daar bidden
we voor in de naam van de Heere Jezus Amen.
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