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Leef de genade van God. 

Deel 1 

Leef het GOEDE  leven   
  

 

De wereld om ons heen spreekt veel over “het goede leven 

leven”.  Wat zij suggereren met betrekking tot het leven van 

dat goede leven heeft echter meestal te maken met het drinken 

van alcohol, een immorele levensstijl, en zoveel mogelijk 

wereldse bezittingen zien te verkrijgen. Als christenen geloven 

wij ook in het leven van het goede leven. Wij geloven echter 

dat het geheim van het leven van het goede leven niet zit in 

een fles maar in een Boek. Wij geloven ook in het onthouden 

van hoererij (1 Thes.4:3), en dat het leven van een mens niet 

bestaat uit de overvloed van de dingen die hij bezit. 

(Luk.12:15). 

 

Misschien leest u deze woorden, en denkt u echter, “Ik drink 

niet, ik heb geen immorele levensstijl, en ik ben niet begerig. 

Hoe komt het dat het er niet op lijkt dat ik het goede leven 

leef?" Om u te helpen ontdekken wat er mist in uw leven, 

beginnen wij met deze serie studies over het leven van de 

genade van God. Wij vertrouwen erop dat voordat wij hier mee 

klaar zijn, u het er mee eens zult zijn dat wat u doet in het 

leven net zoveel te maken heeft met het leven van het goede 

leven als met wat u niet doet, en dat het beste leven van alles 

wordt gevonden in het leven van de genade van God. 

 

Wat genade is 
 

Voor wij echter beginnen, als Bijbelstudie nieuw is voor u, dan 

zult u zich misschien afvragen wat genade is. Als dat zo is, 



genade wordt goed beschreven als onverdiende gunst, de 

goedheid van God die zich uitstrekt naar ons ondanks dat wij 

dat niet waard zijn of verdienen. Bij de Jongens Padvinders 

kunnen de jongens speldjes verdienen door zich verdienstelijk 

te maken op allerlei gebied. De jongens werken voor de 

speldjes, en daarom verdienen ze deze onderscheidingen ook. 

God zond Zijn Zoon om te sterven voor onze zonden, terwijl we 

dit niet verdienden. Dat is genade! 

 

 

Hoe leven wij Gods genade? 
 

Maar misschien vraagt u zich na deze uitleg van wat genade is 

nog steeds af hoe u de genade van God kunt leven. Wel, toen 

God u eenmaal redde door Zijn genade, door uw geloof in het 

bloed van Zijn Zoon (Rom.3:25; Ef.2:8,9), vroeg Hij u daarna 

om genadig te zijn tegen anderen, met andere woorden, om 

vriendelijk te zijn voor anderen, zelfs als zij het niet verdienen, 

net zoals God vriendelijk was tegen u. 

 

Om u hier mee te helpen, gaan wij in de Schrift kijken naar de 

verwijzingen naar het woord genade, om al de manieren te zien 

waarop God genadig is voor ons, en hoe wij op onze beurt 

genadig kunnen zijn ten opzichte van anderen, door de genade 

van God te leven in onze levens. We gaan beginnen in het boek 

Handelingen met de bediening van de apostel Paulus, de 

apostel van genade, en daarna gaan we naar de verwijzingen 

naar genade die we vinden in zijn brieven.  

 

We kijken niet naar elke verwijzing van het woord, maar we 

hopen dat het genoeg is om u te helpen zien dat God u nooit 

alleen een object van Zijn genade maakte. Door u te redden uit 

Zijn genade, was het Zijn plan om u een kanaal van Zijn 

genade te maken voor de verlorenen, en een uitdrager van Zijn 

genade voor Zijn kinderen. 
 


