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Het volgen van Jezus
Deel 4

door
Jan Stelma

Christus’ volgelingen hebben alles verlaten.

Volgende punt waar wij de Here dan ook in zouden moeten volgen, want :

Lukas 14:33
"Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan
Mijn discipel niet zijn."

Ja, volg Mij zegt de Heere Jezus.

Dat betekent dat u alles moet verlaten wat u hebt en als u dat niet doet
kunt u Zijn discipel niet zijn. Hoe wilt u dat nu recht praten? Wie doet dat
hier? Wie doet dat in de christelijke wereld? Niet één en degenen die het
geprobeerd hebben die zijn er gauw van teruggekomen. Waarom? Omdat
u niet genoeg geloof hebt? Dat heeft er niets mee te maken. Nee, u
gelooft in de verkeerde leer. Omdat men er niet uitkomt en ook niet alles
wil verlaten gaat men het vergeestelijken.

"Je moet niet zo vast aan je spulletjes zitten, daar gaat het om"
"Ja, ik ben bereid om alles te verlaten, dat wil zeggen: het gaat er
om dat je er niet aan vast zit"

Nee, Christus bedoelde letterlijk werkelijk alles verlaten en dat gebeurde
ook, als we kijken naar_Lukas 18:28. De Heere Jezus had Zelf ook geen
steen om Zijn hoofd op te leggen, of een huis waar Hij woonde.

"En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd."

Petrus heeft de Heere Jezus gevolgd en daarom kon hij Zijn discipel zijn,
want hij heeft alles verlaten. Als u dat niet doet dan:

Lukas 18:29

"En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg ulieden, dat er niemand is, die
verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het
Koninkrijk Gods

Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in dezen tijd, en in de
toekomende eeuw het eeuwige leven."”
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Wat zit er vast aan het verlaten en het volgen van de Heere Jezus? Het
eeuwige leven!

Dat zijn harde woorden. Dus als u Hem niet volgt door alles te verlaten
wat u heeft dan kunt u Zijn discipel niet zijn en heeft u ook geen eeuwig
leven.

Dan hebben we nu een heel groot probleem in
het lichaam van Christus!!

Dan is er niet één die Zijn discipel is, dan is er niet één die eeuwig
leven heeft, allemaal gaan ze verloren!!

Kon dat toen wel dan? Maar hoe dan? Ja, toen kon het wel, maar toen
moest het ook.

Omdat men toen in een heel andere tijd leefde, de Heere Jezus sprak over
een tijd die nog komen gaat, nl. nd deze Bedeling der Genade. Dan komt
er een tijd dat men wel alles kwijt raakt en niets meer heeft.

Er zal een tijd komen waarin je niet kunt kopen en verkopen en men zal
vervolgd worden en gehaat worden om de naam van de Heere Jezus en ze
zullen niets meer hebben.

Kijk in Mattheus 19:21 :

"Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij
hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel;
en kom herwaarts, volg Mij."

Dit zegt Hij véér het kruis tegen de rijke jongeling. Hij heeft alles, hij

heeft nog niets verlaten en wat zegt de Heere Jezus? Je moet alles
verlaten en verkopen en weggeven anders kun je Mijn discipel niet zijn.
Wat doen de gelovigen die de Here Jezus willen volgen hiermee? Men leest
dit vers en gaat het vergeestelijken:

"Je moet niet zo vast aan je spullen zitten..."

Nee, dat is nou juist het probleem : gaan we vergeestelijken of recht
snijden? Als u niet recht snijdt dan moet u gaan vergeestelijken, anders
komt u er niet uit. Maar nee, wij moeten de Bijbel hemen, zo als het er
staat.

Verkoop hetgeen gij hebt, verlaat alles en volg Mij zegt de Here.
Dus je moet alles verkopen en dan ziet u in vers 24:

"En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van
een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods."
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Daar heb ik vroeger wat over gestruikeld over die tekst, want vergeet één
ding niet: wij hier zijn allemaal rijk vergeleken met de rest in de wereld.
Paulus zegt in 1 Tim. 6:8: " Maar als wij voedsel en deksel hebben , wij
zullen daarmede vergenoegd zijn".

Dus wij zijn allemaal rijk.

Het is gewoon onmogelijk, een kameel kan niet door het oog van een
naald, zo kan een rijke absoluut het Koninkrijk beérven, dat is onmogelijk.

Letterlijk!
Niet vergeestelijken!

Dus net zo onmogelijk dat een kameel dit kan, net zo onmogelijk is het
dat een rijke in het Koninrijk van God in gaat. Het is allebei even
onmogelijk. Dat is in deze tijd niet zo, in de Bedeling van Genade. Nee,
dat zal zo zijn als de antichrist er is.

Want wat zal men moeten doen? Men zal de antichrist moeten aannemen
en als men dat niet doet krijgt men het merkteken niet van de antichrist
en dan kan men niet kopen en verkopen.

Dan hebben ze niets meer, dat zal zo in die tijd zijn. Als je dit allemaal
hoort dan kom je tot de conclusie, net als met Petrus in:

Mattheus 19:25
"Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie
kan dan zalig worden?"

Wie kan dan zalig worden? Dat denk je dan toch? Niemand toch!

Mattheus 19:27,28

"Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles
verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?

En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in
de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den
troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen,
oordelende de twaalf geslachten Israels.”

In de wedergeboorte... als Israél opnieuw geboren wordt, het koninkrijk
ingaat met de Messias op aarde in Jeruzalem, dan zullen zij regeren met
Hem. ( zie schrijvers’ studie "Ben ik bekeerd. Ben ik wedergeboren ?")

Mattheus 19:29

"En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader,
of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal
honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven."
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Volg Mij'! Dat kan nu niet.
Petrus heeft inderdaad alles verlaten heeft met de apostelen. De gelovigen
in Handelingen ook:

"En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan
allen, naar dat elk van node had " Hand. 2: 45

"En de menigte van degenen, die geloofden , was een hart en een ziel; en
niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle
dingen waren hun gemeen

Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want zovelen als er
bezitters waren van landen of huizen , die verkochten zij, en brachten den
prijs der verkochte goederen, en legden dien aan de voeten der apostelen.
En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had” Hand.
4:32,34-35

Ze hebben verkocht en verlaten, ze hadden niets meer.
Daarom heeft Paulus ook later voor hen gecollecteerd, hij heeft beloofd
om de armen te gedenken :

"Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook
benaarstigd heb te doen" Gal. 2:10

Zie ook 2 Kor. 8:4; 9:1,12-13. Hier noemt Paulus dit een bediening voor
de heiligen.

De arme heiligen, niet de armen van de wereld. Het zijn de armen, de
broeders die gelovig zijn en die niets meer hebben. Het heeft duidelijk te
maken met de Bedeling waarin je leeft. In deze Bedeling van Genade
hoeven wij de Here z@ niet meer te volgen. Het wordt niet van ons
verlangd. Dus wij komen tot geloof, en dan willen wij de Heere Jezus
volgen. Ja, alles verlaten, alles verkopen, alles wegdoen en zo ga je de
Heere Jezus volgen. Volgens de Evangelién wel.

Dus diegenen Jezus willen volgen horen
alles te verkopen en te verlaten!

Maar Paulus zegt nu tegen niemand dat ze alles moeten verkopen. Er zijn
nu ook rijke gelovigen in het Lichaam van Christus. Paulus spreekt hun
wel aan, maar niet omdat ze niet alles hebben weggeven, maar wel dat ze
hun vertrouwen er niet op moeten stellen en dat ze het niet alleen voor
zichzelf alleen moeten houden, maar ook delen met hun medegelovigen,
en niet door hun rijkdom hoogmoedig worden, maar blijmoedige gevers.
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"Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig
zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op
den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten
Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende
zijn , en gemeenzaam"

Paulus vermaant ons dat wij niet ons er op richten om rijk te willen
worden.

"Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in
vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen
verzinken in verderf en ondergang

Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen
lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met
vele smarten doorstoken" 1Tim. 6:9-10

En als wij geld geven dat we naar verhouding geven met wat wij hebben.
Dus niet alles wat wij hebben :

"En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen
iets te zenden ten dienste der broederen , die in Judea woonden. "Hand.

11:29

"Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij
zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren
verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden ,
wanneer ik gekomen zal zijn" 1 Kor.16:2

"Maar nu voleindigt ook het doen ; opdat, gelijk als er geweest is de
volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook alzo zij het voleindigen
uit hetgeen gij hebt.

Want indien te voren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is

iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij
niet heeft" 2 Kor.8:11-12

"En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait , zal ook spaarzamelijk maaien,; en
die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.

Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart , voorneemt; niet uit droefheid, of
uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief." 2 Kor.
9:6-7

Hoeveel mensen denken niet als ze tot geloof zijn gekomen : Tk moet
naar Afrika.....

Ik moet, ik moet, ik moet... Waarom denken ze dat? Men ziet het om
zich heen en ze horen al die verhalen en je moet dit en je moet dat
allemaal voor de Heere.
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1 Korinthe 7:

"17 Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere
een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandele ; en alzo verordene
ik in al de Gemeenten.

18 Is iemand, besneden zijnde, geroepen , die late zich geen voorhuid
aantrekken; is iemand, in de voorhuid zijnde, geroepen , die late zich niet
besnijden.

19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding
der geboden Gods.

20 Een iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in geroepen is.

21 Zijt gij, een dienstknecht zijnde, geroepen, laat u dat niet
bekommeren; maar indien gij ook kunt vrij worden , gebruik dat liever.
22 Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een
vrijgelatene des Heeren,; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is
een dienstknecht van Christus.

23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen.

24 Een iegelijk, waarin hij geroepen is , broeders, die blijve in
hetzelve bij God."

M.a.w. , als u gelovig bent geworden vraagt de Here niet van u dat u
opeens allerlei dingen in uw leven moet gaan veranderen. Nee, U bent

veranderd en U _gaat nog veel meer veranderen, maar de omstandigheden
niet.

Als u maar in dezelfde omstandigheden, voordat u gelovig werd, als u
daarin maar blijft bij God. Dus in de Here wandelen, geleid door Gods
Geest.

De Heere deed dit en de Heere deed dat en men moet dat ook
allemaal gaan doen.

In plaats van: Ik ben tot geloof gekomen en ik ga leren wat God van
mij wil in deze tijd, en hoe is mijn identiteit in Christus.

Maar waar leer ik dat? Bij de apostel Paulus. Dus Paulus spreekt niet over
alle dingen verlaten en verkopen. Niet opeens van alles gaan doen. Nee,
hij spreekt over onze positie in Christus. Als u tot geloof komt heeft u
namelijk alles ontvangen. In feite is het een heel compleet pakket en
Paulus pakt het voor u uit.

"Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse
begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven
zouden in deze tegenwoordige wereld " Titus 2:11-12

Dat is wat de genade ons leert en dat wij matig, rechtvaardig en godzalig
leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat is ons leven. En dan
hebben wij ook nog het laatste deel van het pakket:
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"Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den
groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus" vs.13

Dus Hij heeft ons alles al gegeven, het leert ons ook hoe wij in deze tijd
moeten leven en het geeft ons ook een hoop voor in de toekomst. Het is
kant en klaar, God heeft alles al gedaan.

"Heb gij niet gehoord..."

U moét het gehoord hebben.

U moét het weten.

Want als u het hoort, dan weet u het en moet u het geloven en dan hebt u
het en kunt u eruit gaan leven zoals Paulus ons voorbeeld daarin is om na

te volgen.

"Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus" 1 Kor. 11:1

Dus in het verkopen en weggeven van alles
volgen wij Jezus niét.

4. Christus’ volgelingen hebben alles verlaten. Pagina 7



