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Voorwoord

Dit boek is geschreven in de hoop dat het Christenen zal helpen om de
bijbel beter te begrijpen en ervan te genieten, want door het geschreven
Woord van God gaan we werkelijk houden van het levende Woord van
God.

Er is geen grotere zegen dan het volledig kennen van onze Heer en
Heiland Jezus Christus en alle zegeningen die wij in Hem hebben.

Wij bidden dat als je leest je net zult zijn als de nobele Bereérs die " het
Woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de
Schriften of deze dingen alzo waren.” Hand. 17: 11

Vraag jezelf af als je leest: “"Want wat zegt de Schrift?” Rom. 4: 3. En
zoek alle verzen die worden genoemd op. Je zult ervan versteld staan
hoe alle verzen uit de bijbel op een wonderlijke manier in elkaar passen
als een puzzel, om het tweevoudig plan van God te openbaren en Zijn
doel voor de hemel en de aarde in Christus Jezus.

Onthoud dat de Bijbel onze enige autoriteit , bron en waarheid is. Het is "
Gods Woord dat ook werkt in u die gelooft.” 1 Thess. 2: 13.

Merk ook op dat alle verzen die gebruikt worden in dit boek uit de Staten
Vertaling komen. ( King James.) Wij raden sterk aan om de Staten
Vertaling te gebruiken als je de Schrift onderzoekt, omdat de modernere
vertalingen heel veel veranderd hebben in de teksten. ( Als je de
verschillende vertalingen wilt vergelijken bezoek dan onze website:
www.genadebijbel.nl )

In enkele geciteerde teksten gebruiken we dikgedrukte letters om op een
woord de nadruk te leggen. Dat is ons werk, zo staat het niet in de
Staten Vertaling. Echter, de woorden die schuin gedrukt zijn zijn dat ook
in de Staten Vertaling.
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Introductie

De Bijbel (Schrift) is Gods eeuwige geinspireerde Woord. Psalm 119: 89
en Daniel 10: 21. Leren dat het al in de hemelen bestond nog voordat het
op aarde was geschreven. Gods Woord bestuurt alles wat God doet. " De
wereld is door het Woord Gods toebereid.” Hebr. 11:3.

En daarin is Zijn offer voor eeuwig leven voor degenen die het geloven.
Gods Woord is Zijn bekendmaking aan ons. Wij kennen God door Zijn
Woord. De centrale Persoon in de Bijbel is Jezus Christus, het Levende
Woord van God. ( Joh. 1: 1.) In elk boek wordt Hij wel beschreven. In
Hebr. 10 :7 staat:” In het begin des boeks is van Mij geschreven.” Hij is
het Zaad van de vrouw, de grote Hoge Priester, het Pascha, de Verlosser,
het Zaad van David, de grote IK BEN, de Zoon van God, het Hoofd van
de Gemeente, en zoveel meer. Jezus Christus is ook de "alleen machtige
Heere, de Koning der Koningen, en Heere der heren” van alle dingen die
in de hemelen en die op de aarde zijn.” (1 Tim. 6:15; Kol.1 : 16.)

Echter, sinds de val van Satan is er opstand in beide rijken van Gods
Koninkrijk. De Bijbel openbaart Gods tweevoudig plan om de opstand te
beéindigen, “Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie
dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde
zijn.” Filip. 2: 10.

Door Israél, het door God geschapen volk en dat Hij op een dag zal
verlossen, zal hij de aarde terugeisen. Door het “lichaam van christus” -
de gemeente die Hij momenteel aan het scheppen is *2- zal Hij de
hemelse gewesten terugeisen.

Dus, " in de bedeling van de volheid der tijden” zal Hij "alles tot één
vergaderen in Christus, beide wat in den hemel is en wat op de
aarde is.” *3

Dit is het eeuwig doel en tweeledig plan van God dat wordt geopenbaard
in de bijbel.

De Bijbel, het grote overzicht is geschreven om je te helpen
ontdekken hoe en waar jij past in de uitwerking van dit plan.

Onderzoek de Schriften

*1. Een engel vertelde aan Daniel dat hij hem zou laten zien dat " hetgeen dat
getekend is in het geschrift der Waarheid.” Daniel schreef op wat de engel
hem vertelde en deze woorden werden een deel van de Bijbel. Daniel 11 was al
in de hemel geschreven voordat Daniel het op aarde opschreef!!

*2. 1 Korinthe 12:27; Kolossenzenl: 24-25.

*3. Efeze 1:10.




“"Het Woord der waarheid recht snijden”

Het begrijpen van hoe en waar jij past in het uitwerken van Gods plan is
heel belangrijk omdat terwijl de hele Bijbel voor ons is geschreven, gaat
de Bijbel niet altijd over ons. We kunnen niet de Bijbel opendoen en alle
verzen op onszelf toepassen. Veel passages eisen bijvoorbeeld het
offeren van dieren. Het is duidelijk dat geen enkele ware Christen
vandaag de dag het offeren van dieren zou leren. We moeten
onderscheid maken tussen verzen die op vandaag van toepassing zijn en
verzen die dat niet doen. We moeten het "Woord der Waarheid recht
snijden” ( 2 Tim. 2: 15. Statenvert.) Het “grote overzicht” begrijpen en
Gods tweeledig plan zullen ons daarbij helpen.

Redding

Het is nergens zo belangrijk om recht te snijden om te begrijpen hoe je
gered kunt worden van de hel en hoe je volkomen vergeven en
gerechtvaardigd kunt staan voor een heilige God. De bijbel leert van kaft
tot kaft dat redding is door het geloof in Gods Woord, want " zonder
geloof is het onmogelijk Gode te behagen.” (Hebr. 11:6) en “..geloof
komt door het horen en het horen door het Woord van God.” (
Rom.10:17) Zaligmakend geloof is altijd een positief antwoord op het
geopenbaarde Woord van God. Echter, het geopenbaarde Woord van God
is niet door alle eeuwen heen hetzelfde gebleven Dus is het een must dat
je weet waar het Woord aan JOU gericht is!!!!

“Eertijds” ( Efeze 2:11)

Het vergoten bloed van Christus is de betaling voor de zonden van alle
mensen door alle eeuwen heen. Niemand, in welke tijd ook, kon ooit
gered worden dan alleen door het vergoten bloed van Christus. Echter,
eertijds, de tijd véér het kruis, wisten de mensen dit niet. God had het
nog niet geopenbaard, dus zij geloofden in het door God geopenbaarde
Woord voor hun in die tijd.

God keek toen vooruit naar het kruis om de mensen hun zonden te
vergeven, (Rom.3:25). Volgens Hebreeén 11 offerde Abel door geloof,
door geloof bouwde Noach een ark, Abraham verliet zijn land door geloof
en offerde Izak en Mozes verliet Egypte door geloof.

\

God gaf Zijn wet aan Israél. Het moge duidelijk zijn dat de Israélieten
geen waar geloof konden hebben in God als ze tegelijkertijd weigerden
de offers te brengen die in de wet stonden voorgeschreven. Ze werden
niet gered door de offers, maar de offers waren een bewijs van hun
geloof in Gods geopenbaarde Woord aan hen. Eertijds, toen openbaarde
geloof zich door werken.

“"Maar nu” ( Rom.3: 21)
Vandaag echter vertelt Gods Woord ons dat we niet onder de wet zijn,
maar onder de Genade ( Rom.6: 14). God heeft aan ons, die leven na het



kruis, geopenbaard dat Christus al het werk heft gedaan dat nodig was
om ons te redden- Hij heeft Zijn bloed vergoten tot een volmaakte offer
voor onze zonden, is gestorven en weer opgestaan als bewijs dat God het
offer heeft geaccepteerd. ( Rom.3:21-28 en 4:25).

Vandaag vertelt God ons te STOPPEN met WERKEN voor onze redding, en
te vertrouwen op het werk van Zijn Zoon voor rechtvaardiging:

"Doch degene die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.”
(Rom.4:5).

Het ware geloof vandaag is om te rusten in het vergoten bloed van
Christus, en alléén daarin tot rechtvaardiging. Als je werken gaat
toevoegen (zoals waterdoop, het houden van de wet, herhaaldelijk
vergeving van zonden vragen...) aan het werk van Christus met als doel
om vergiffenis of redding te verkrijgen, is het ontkennen dat ZIJN
werk genoeg is. Dat is geen vertrouwen hebben in het goede nieuws van
God in deze bedeling van Genade.

“"Toekomende eeuwen”

Hoe gaat het dan in de toekomst? Deze tijd van Genade zal niet voor
eeuwig duren. Op een dag zal de gemeente, het lichaam van Christus
opgenomen worden naar de hemel, en dan zal God een andere
boodschap hebben voor de wereld- een die weer werken vereist, zoals
het niet ontvangen van het teken van het beest.( Openbaring 14: 9-12)

Maar dit zal allemaal veel duidelijker worden na het lezen van

DE BIJBEL, HET GROTE OVERZICHT.



